
BONHOEFFER	75	
	

Ontmoetingsdag	
Culemborg	

	
Het	morgenprogramma	van	de	ontmoetingsdag	wordt	op	28	maart	verzorgd	door	het	
Bonhoeffer	Werkgezelschap	Nederland,	de	Nederlandstalige	tak	van	de	International	
Bonhoeffer	Societies.	
	
In	2017	verscheen	de	Nederlandse	vertaling	van	de	veelgeprezen	Bonhoefferbiografie	van	
Ferdinand	Schlingensiepen.	Schlingensiepen	woonde	als	kind	op	één	van	de	seminaries	van	
de	Bekennende	Kirche;	zijn	vader	was	een	directe	collega	van	Dietrich	Bonhoeffer	–	hij	is	in	de	
jaren	’30	nog	eens	samen	met	Bonhoeffer	opgepakt.	Als	kind	heeft	Ferdinand	
Schlingensiepen	de	spanningen	van	de	kerkstrijd	en	de	ondergang	van	Duitsland	
meegemaakt.	Na	de	oorlog	werd	hij	opgeleid	tot	predikant	en	raakte	hij	in	Engeland	bevriend	
met	Eberhard	Bethge,	Bonhoeffers	vriend	en	biograaf.	
	
In	2007	verscheen	zijn	Bonhoefferbiografie	in	het	Duits.	Het	is,	zeg	maar,	een	verkorte	en	
geactualiseerde	versie	van	de	beroemde	biografie	van	Bethge.	De	meest	toegankelijke	en	
tegelijk	betrouwbare	beschrijving	van	Bonhoeffers	leven.	
	
Actualiseren	blijft	nodig:	nog	altijd	duiken	er	nieuwe	stukken	op	die	nieuwe	inzichten	in	
Bonhoeffers	leven	geven.	
	
Op	28	maart	is	er	allereerst	een	presentatie	door	de	zoon	van	Ferdinand,	
	

Hellmut	Schlingensiepen	
	

over	
	

Bonhoeffer	in	Harlem	
	
Hellmut	Schlingensiepen	is	als	film-	en	documentairemaker	geïnteresseerd	in	de	periode	die	
Bonhoeffer	als	jonge	theoloog	doorbracht	in	New	York,	en	hoe	hij	daar	kennismaakte	met	het	
onrecht	dat	de	Afro-Amerikaanse	bevolking	dagelijks	moest	ondergaan.	Er	is	de	laatste	jaren	
veel	nieuw	materiaal	over	deze	periode	gevonden.	Hellmut	Schlingensiepen	zal	dit	op	een	
boeiende	wijze	presenteren.	
	
Daarna	is	er	tijd	voor	een	interview	met	zijn	vader,	
	

Ferdinand	Schlingensiepen	
	

over	
	

een	leven	in	het	spoor	van	Bonhoeffer	



	
Hoe	was	het	om	als	kind	op	zo’n	seminarie	van	de	Bekennende	Kirche	op	te	groeien?	In	een	
omgeving	die	Hitler	niet	welgezind	was?	Hoe	was	het	om	in	de	tijd	na	de	oorlog	als	Duitser	
verder	te	werken	in	het	spoor	van	Bonhoeffer?	Hoe	was	het	om	bevriend	te	zijn	met	
Eberhard	en	Renate	Bethge?	Over	deze	en	alle	mogelijke	andere	vragen	zal	deze	éminence	
grise	deze	morgen	worden	geïnterviewd.	
	
Hellmut	en	Ferdinand	Schlingensiepen	spreken	Duits,	maar	zijn	ook	het	Engels	goed	machtig.	
Bovendien	zullen	er	vertalers	aanwezig	zijn.	
	
Programma	
	
10.30	 welkom,	opening	door	Edward	van	’t	Slot,	voorzitter	van	het	Bonhoeffer	

werkgezelschap	
10.45-11.30	 Hellmut	Schlingensiepen,	Bonhoeffer	in	Harlem	
Tijd	voor	changement	
11.40-12.20	 Interview	met	Ferdinand	Schlingensiepen,	Een	leven	in	het	spoor	van	

Bonhoeffer	
12.25-12.40	 Projectkoor	Bonhoeffer75	olv	Dirkjan	Horringa,	piano:	Theo	Saris.	
	
DRIE	LIEDEREN	OP	TEKSTEN	VAN	DIETRICH	BONHOEFFER	
Fragmenten	uit	gedichten	en	gebeden,	compositie:	Alfons	van	der	Mullen	

1. U	was	net	als	ik	
2. Mens	besef	
3. Tot	de	nacht	voorbij	is	

	
	

									 									 	
	
	
Aanmelding	voor	de	ochtend	kan	bij	Hans	Buurmeester:	jbuurmeester@gmail.com.	Als	u	bij	
het	middagprogramma	blijft	en	tussen	de	middag	mee-eet,	moet	u	zich	in	ieder	geval	ook	
opgeven	op	bonhoeffer75@kpnmail.nl.	
	


